
In De Week Gelegd 52, 22-12-2024, Band met Kerst 
Micha 5,1-4a; Hebreeën 10,5-10; Lucas 1,39-45 

 

Dacht Mark Rutte aan het spreekwoord: ‘Als je vrede wil, bereid je 

dan voor op oorlog’ (Si vis pacem, para bellum)? Bij zijn eerste toespraak 

als NAVO baas liet hij weten dat Europa, na bijna tachtig jaar vrede, 

zich geestelijk moet voorbereiden op oorlog: ’Wij zijn niet klaar voor 

wat er op ons afkomt’ (NOS, 12-12-2024). Haal dus de onderlinge 

banden aan!  Er was ook nieuws over Dotan. Hoewel de zanger van 

‘Home’ zegt niets te hebben met de kerk, het ‘Home’ van de bijna 

anderhalf miljard katholieken, is hij de paus wel dankbaar omdat hij 

zich openstelt voor de lhbti gemeenschap (nu.nl 14-12-2024). Dotan gaf 

de heilige vader het roze armbandje dat hij droeg. Een ‘band’ 

áánbrengen of juist verbréken, daar ligt een wereld tussen.  

 

De profeet Micha verbindt in de eerste lezing vandaag iemand uit een ver verleden 

met de persoon die Israël eens uit verdeeldheid optilt en sámenbrengt. Ging het fout 

met de wereld vanaf de eerste mens, nú zal er in Betlehem een kind geboren worden 

dat de macht in handen neemt. Hij weidt de mensen door de kracht van de Heer, 

wiens Naam is: Ik ben er voor jou. 

 

In de tweede lezing haakt Paulus bij de profetie van Micha aan. Hij betrekt dit op 

Jezus, die in de wereld kwam en duidelijk maakte dat God geen slachtoffers of 

andere gaven verlangt om de band met Hem te herstellen. In woord en daad maakte 

Jezus duidelijk dat hij kwam om Gods wil te doen. Hij gaf zichzelf volkómen. Zo 

maakte hij Gods Naam wáár en herstelde de band van de mens met de Schepper. 

Dit offer van Jezus heelt en heiligt ons. Ja, Jezus redt! 

 

God was hier van meet af aan bij betrokken. Wanneer Maria, zwanger door de 

heilige Geest, haar eveneens zwangere nicht Elisabet bezoekt, springt het 

kind van Elisabet van vreugde op in haar schoot. Vervuld van heilige Geest, 

vraagt Elisabet luid: ’Waaraan heb ik het te danken dat de  moeder van mijn 

Heer naar mij toekomt?’ Maria is hier letterlijk voertuig van God. Zij fungeert 

als verbindende factor die afstanden overbrugt en werelden schakelt; heel 

anders dan wat het drama in het Duitse Maagdenburg liet zien. Het is een 

opdracht die ons allen geldt: Gods Naam waarmaken. Geen opdracht voor 

bang -, maar wel voor strijdbaar volk, dat de waardigheid van ieder mens hoog 

heeft staan. Zalig Kerstfeest!   

 

 

 

 

 

 

 

 


